
Oecumenisch 
activiteitenprogramma   

Voorjaar 2026 

 

 
 

Thema: Voor de vrede 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Thema: Voor de vrede! 
De vanzelfsprekende vrede in ons leven komt steeds vaker onder 

spanning te staan. Er zijn krachten in onze wereld waar we geen 

invloed op kunnen uitoefenen. Wereldleiders die tegenover elkaar 

staan, volkeren die niet naast elkaar kunnen leven. Groepen die geen 

vreedzame verhouding kunnen aangaan. We kunnen er meestal niets 

aan doen en dat is frustrerend. Totdat we beseffen dat die grote vrede 

begint in het klein; in onszelf. Dit voorjaar willen we hierbij stilstaan, 

hoe bewaren we de vrede in onszelf en hoe dragen we die vrede uit in 

onze eigen omgeving. Op meditatieve wijze zullen we op drie 

verschillende manieren hierbij stil staan. Doet u met ons mee? 

 

Donderdag 26 maart 19.30u: Zingen voor de vrede 

‘HAGIOS’ is het oud Griekse woord voor het ‘heilige’, het niet 

benoembare, kern van alle religies. Componist en fluitist Helge 

Burggrabe heeft zich hierdoor laten inspireren voor allerlei 

vredesinitiatieven waaronder zijn ‘Hagios’ liederen. Een- of 

meerstemmig omlijsten deze liederen het ‘heilige’ als een gezongen 

gebed. 

De liederen van Burggrabe zijn 

levendig en krachtig, ze leiden naar 

meditatie en stilte. Ze nodigen uit 

tot naar binnen keren, luisteren en 

meezingen. Het gaat niet om 

perfect te zingen, maar het is het 

verlangen en de vreugde om je 

door het ‘heilige’ (in het Grieks: 

Hagios) te laten raken. 

 

Kom mee zingen en verbinden op deze zangavond voor vrede. Hagios, 

zingen voor vrede, is een gezongen gebed dat de innerlijke vrede wil 

versterken. Zonder innerlijke vrede is uiterlijke vrede niet mogelijk. 
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Het eerste deel van de avond repeteren we de liederen, en zal er wat worden 

verteld over de achtergrond. Vervolgens zal na een pauze een meditatieve 

viering plaatsvinden. Onder leiding van Mirjam Dirkx en Jos van 

Genugten dompelen we ons onder in deze meditatieve liederen. 

Donderdag 26 maart, Paaskerk, Weth. van Eschstraat 165 

Van 19.30-21.30u 

Kosten: Vrijwillige bijdrage. 

 

Woensdag 6 mei 10:00u: Lopen voor de vrede 

Elke maand lopen we onder leiding van Ruth Jellema een meditatieve 

wandeling. Deze keer zullen we in het kader van de vredes-cyclus een 

meditatieve wandeling houden onder leiding van Winfried Timmers en 

Annette Vreeling. Er zitten twee accenten in de wandeling. Door de 

beweging en je stappen heb je een direct band met de aarde en sta je 

met beide benen in de schepping. Dat is de materiele drager van ons 

leven. Met aandacht en respect lopen is de kernwaarde.                                                              

Het tweede accent is het wandelen in stilte, met je eigen gedachten en 

met enkele teksten van Titus Brandsma als inhoud. Het gaat om 

openheid en ontvangen zonder dat we ons laten afleiden. Geholpen 

door gesprekken met anderen in de pauze en op het eind wegen we 

dan wat we ontvangen en overdacht hebben. 

We wandelen in een rustig tempo. Zorg voor goed schoeisel 

(bergschoenen hoeft niet). 

We sluiten af met een kleine lunch, met eigen meegebracht brood, met 

een kopje soep/koffie en thee in de pastorie van de Jozefkerk. 

Woensdag 6 mei, 10.00u, met aansluitend lunch 

Start: wordt nog bekend gemaakt. 

We vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage. 

 

Zaterdag 13 juni 14:00-16:00u: Labyrint voor de vrede 

Als derde en laatste onderdeel van onze vredescyclus begeleidt Henk 

Murraij van Durvenzijn.NU ons met een labyrintwandeling die hij in de 
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St. Jozefkerk gaat uitzetten. Het wandelen van een labyrint kent een 

lange spirituele traditie. In de beroemde kathedraal van Chartres in 

Frankrijk ligt al sinds het begin van de 13e eeuw een stenen labyrint in 

de vloer van de kerk. Pelgrims liepen dit labyrint als een symbolische 

pelgrimage: een weg naar binnen, 

naar het hart, en weer terug naar 

buiten, de wereld in.  

 

Het thema van deze 

labyrintwandeling is vrede. Vrede 

in onszelf en wat wij buiten onszelf 

kunnen doen om meer vrede te 

creëren. Tijdens de wandeling 

door het labyrint nemen we dit 

thema bewust mee. 

Zaterdag 13 juni, 14.00u 

St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 
 

Elke zondag en donderdag: Het Osse Inloophuis (HOI) Elke zondag om 

14:00 in de Jozefkerk en iedere donderdag om 10:00u in de Paaskerk.   

  

Een vrije inloop voor ieder die graag een praatje maakt 

onder het genot van een bakje koffie. Het is een 

open ontmoetingsplek voor kerkgangers en niet-

kerkgangers. Iedereen is welkom!  
 

 

 

 

Evangelielezen  

Iedere donderdagochtend om 10.00 uur in de St. Jozefkerk.  

Het evangelie van de komende zondag wordt gelezen en met de aanwezigen 

besproken onder leiding van pastor Tom Buitendijk 
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Meditatieve wandeling   

Iedere eerste woensdag van de maand om 10.00 uur.  

Oss en omstreken kent vele (onverwacht) leuke wandelroutes. Elke 

maand wandelen we een tocht van ongeveer 5 km met stilte, 

bezinning en verbinding. Dit seizoen is het overkoepelende thema: Het 

zonnelied van Franciscus. 

Franciscus van Assisi schreef dit lied (of gebed) aan het einde van zijn 
leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, dit jaar 800jr 
geleden. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en 
zuster. Opmerkelijk is dat hij in het loflied niet alleen de mooie 
aspecten van de schepping weergeeft, maar ook ziekte en zelfs dood 
een plaats in het leven van de christen weet te geven. 
We sluiten de wandeling af met een kop koffie of thee. 
  
 

Datum  Thema  Ontmoetingsplaats 

04 febr Broeder Wind Kriekeput, Herpen 

04 maart Zuster Water Bomenpark, Heesch 

01 april Broeder Vuur Strand 10, Geffense plas 

06 mei Lopen voor vrede 

(zie p.3) 

Met lunch 

Startplek wordt nog bekend 

gemaakt. 

03 juni Moeder Aarde Hemelrijkse Waard. 

Parkeren Lithoijense Dijk naast 

Watersport Vereniging 

1 juli Zuster Dood Stelt, Bachlaan 17 
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Oecumenische leeskring: ‘Tolle lege’  

Derde dinsdag van de maand: 20 jan., 17 febr., 17 maart, 21 april, 26 
mei, 16 juni, steeds om 19.30 uur in de Paaskerk.  
 

In deze leeskring lezen en bespreken we samen 
een boek op het snijvlak van theologie, geloof en 
maatschappij.   
  
Dit voorjaar lezen we verder in: Alain Verheij, Ode 
aan de verliezer. Levenslessen uit Bijbelverhalen 
over hoop, twijfel en succes.  
In ‘Ode aan de verliezer’ kijkt Alain Verheij met 
een frisse blik naar de Bijbel.  Hoe moet ik leven? 
Hoe houd ik hoop? Waar vind ik vrijheid? Het zijn 
vragen van nu, maar ze zijn niet nieuw. De Bijbel 

staat al vol verhalen waarin zulke levensvragen onderzocht worden. 
Verheij vertelt de verhalen opnieuw, vol vaart, met humor en 
empathie. De verhalen van Kaïn en Abel, Abraham, Mozes, rechters, 
profeten en Jezus komen aan de orde. Verheij laat zien dat 
Bijbelverhalen ons aansporen om oog te hebben voor het kwetsbare: 
in de wereld, in anderen en in jezelf. 
 
Alain Verheij (1989) is theoloog, spreker en schrijver.  
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Tienergroep 

maandelijks op vrijdagen van 18:30 tot 20:30u in de St. Jozefkerk 

Voor tieners tussen 12 en 16 jaar uit onze beide gemeenschappen 

organiseren we maandelijks een bijeenkomst; een plek waar tieners 

elkaar kunnen ontmoeten en waar onderling vriendschappen kunnen 

groeien. Op een laagdrempelige manier, met spellen en gesprekken op 

hun niveau en belevingswereld, proberen we de tieners te inspireren 

en te verbinden met elkaar. Voor nu en in de toekomst. Enerzijds zijn er 

inhoudelijke bijeenkomsten over ons geloof en over God. We geloven 

dat God ons heeft gemaakt zoals we zijn. Soms is dat best ingewikkeld, 

en we hopen met elkaar te ontdekken hoe God en ons geloof in ons 

leven een plek kan krijgen. Aan de andere kant zijn er chill-avonden. 

Deze avonden hebben geen inhoudelijk programma, maar zijn bedoeld 

om elkaar te leren kennen in gesprek, ontmoeting en een spelletje. 

We komen bij elkaar op dezelfde avond bij elkaar als de jongerengroep. 

Ook is er een mogelijkheid om mee te eten met de zelfgemaakte 

maaltijd van de jongeren. We gaan aan tafel om 18:30u. De activiteit 

zelf begint elke bijeenkomst om 19:00u. 

 

Datum  Activiteit 

30 januari Wie ben je? 

20 februari Chillavond 

20 maart Roddelen 

17 april Chillavond 

22 mei Secret Activity 

 

Als je als tiener wilt aansluiten stuur dan even een berichtje naar 

kees.vonharenberg@tb-parochie.nl.  

 

mailto:kees.vonharenberg@tb-parochie.nl
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Jongeren-ontmoeten 

maandelijks op vrijdagen van 18:30 tot 20:30u in de St. Jozefkerk  

Naast de tienergroep willen we vanaf dit seizoen ruimte bieden voor 

jongeren uit onze beide 

gemeenschappen die op zoek zijn 

naar handvatten in hun geloof.  

 

Hoe geef ik mijn geloof vorm in een 

ingewikkelde tijd? Wat vind ik 

belangrijk, waar hecht ik waarde 

aan? We beginnen elke bijeenkomst 

met een maaltijd, samen met de 

tieners, en spreken daarna over 

thema’s die spelen in het leven van 

de jong-volwassenen. Hierbij richten we ons op de leeftijdsgroep van 

16 tot 20 jaar. 

Elke bijeenkomst willen we om 18:00 beginnen door samen te koken 

en te eten. Vanaf 19:00u zullen we inhoudelijk spreken rondom 

verschillende thema’s die worden ingeleid door korte 

bijbelfragmenten. 

 

Datum  Onderwerp 

30 januari Jona: Hoe kijk je naar de wereld? 

20 februari Jaïrus: Durf jij te vertrouwen op God? 

20 maart Marta: Luisteren of dienen? 

17 april Petrus: Ben jij een goede vriend? 

22 mei Jezus: Held, vriend of voorbeeld? 

 

Bij interesse graag een mail naar kees.vonharenberg@tb-parochie.nl 

mailto:kees.vonharenberg@tb-parochie.nl
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Filmmiddagen  

Elke tweede vrijdag van de maand om 14.00 uur in de St. Jozefkerk.  

Samen een film kijken die verdiept, inspireert of verontrust. We kijken 

de film en na afloop is er gelegenheid om door te praten.  
 

13 februari: Offside (2006) 

Op ware gebeurtenissen gebaseerde, 

lichtvoetige én kritische film over een 

Iraans meisje dat de beslissende 

kwalificatiewedstrijd tussen Iran en 

Bahrein probeert te bezoeken. Dat is 

verboden; in Iran mogen vrouwen geen 

sportwedstrijden bijwonen. Bij de ingang van het stadion wordt ze 

gepakt. 

 

13 maart: My Favourite Cake (2023) 

De 70-jarige Mahin woont alleen in Teheran sinds haar man is 

overleden en haar dochter naar Europa is vertrokken. Op een middag 

brengt thee met vrienden haar ertoe haar eenzame routine te 

doorbreken en haar liefdesleven nieuw leven in te blazen. Maar als 

Mahin zich openstelt voor een nieuwe romance, ontwikkelt wat begint 

als een onverwachte ontmoeting, zich al snel tot een onvoorspelbare, 

onvergetelijke avond 
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10 april: De dans van de Nieuwe Adam 

De Christus van Vézelay zit niet, hij danst. 

Hij oordeelt niet, hij verwelkomt. Hij troont 

niet in eenzaamheid, hij woont onder de 

mensen. Onder impuls van een nieuwe 

energie beginnen ook alle figuren van dit 

timpaan, mensen en dieren, planten en 

sterrenbeelden, hun dans rond Christus, 

"Nieuwe Adam". 

 

Deze prachtige documentairefilm is een 

symbolische reis. Dankzij uitzonderlijke 

beelden nodigt hij je uit om in de plooien 

van het beeldhouwwerk te kruipen. Sinds de twaalfde eeuw verbeeldt 

het timpaan een universele tekst die door uitstekende ambachtslieden, 

die anoniem zijn gebleven, is uitgebeeld. Het biedt iedereen, toeristen 

of pelgrims, jong of oud, eenvoudige herkenningspunten voor een 

diepgaande duiding, een wonder dat tijdloos is. 

 

8 mei: Lemontree (2008) 

Sinds de dood van haar man leeft Salma van de bescheiden 

opbrengsten van haar citroenbomen. Wanneer de Israëlische minister 

van Defensie en zijn echtgenote haar buren worden, eist de Israëlische 

geheime dienst dat het 

groepje citroenbomen om 

veiligheidsredenen 

verdwijnt.  

Salma weigert echter de 

schadevergoeding die 

door de minister wordt 

voorgesteld en besluit 
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met de hulp van haar advocaat de zaak voor het Israëlische 

Hooggerechtshof te brengen. 

 

 

12 juni: Nomadland (2020) 

De film Nomadland is gebaseerd op het boek van journalist Jessica 

Bruder. Daarin beschrijft zij het hedendaagse Amerikaanse fenomeen 

van oudere mensen die als eenentwintigste-eeuwse seizoenarbeiders 

in busjes en campers rondtrekken, van staat naar staat, van werkplek 

naar werkplek. De film toont ook dat er in die vaak ellendige 

omstandigheden langs de wegen van het Midden-Westen, volop 

ruimte is voor waarachtige ontmoetingen en natuurervaringen van 

ongekende schoonheid. In het spanningsveld tussen armoede en 

tevredenheid, tussen hopeloosheid en verwondering, tussen 

eenzaamheid en vrijheid komt toch de menselijke waardigheid van de 

personages bovendrijven. 

 


